
 

Burenverbinder in Beeld  
 

 
 
Barbara Seignette is Burenverbinder van woonlocatie Hermelijn. Hier wonen jong volwassenen 

vanaf 23 jaar met een licht verstandelijke beperking. Barbara is sinds mei 2019 betrokken bij ons 

initiatief naar aanleiding van een krantenartikel. Wij delen de bakfiets en zijn daar erg blij mee! 

Waarom heb je je aangemeld als Burenverbinder? 

Omdat ik werk bij de Hermelijn, van Stichting Philadelphia. Op onze woonlocatie wonen 14 

volwassenen. Wij vinden het belangrijk om goed contact met de buren te hebben en hopen de buurt 

een stukje gezelliger te maken met onze aanwezigheid. In de toekomst willen we graag nóg meer 

contact met de buurt, door bijvoorbeeld samen koffie te drinken of iets leuks te organiseren. 

Wat vinden jullie het leukste van deze buurt? 

Ik vind het leukste dat we hele aardige buren hebben. We helpen elkaar wel eens uit de brand! Een 

tijdje geleden hebben zij een paar weken onze badkamer gebruikt. Als dank hebben ze een 

patatkraam voor ons gehuurd. Dat was een bijzondere dag, waarop de buurt ook even kwam kijken.  

Vertel iets over de Hermelijn dat weinig mensen weten? 

Op de Hermelijn zijn we gek op spelletjes. Tijdens het koffiemoment om 20.00 spelen we bijna elke 

avond wel een potje yahtzee of kaarten! 

Ook hebben we een kleine sportschool in huis, zodat we fit en gezond blijven. 



Wat is he  favoriete liedje van de Hermelijn en waarom? 

Als wij Blinding Lights van The Weeknd aanzetten, dansen er vaak wel een paar bewoners door de 

keuken ☺  

Wat zijn de hobby’s van de bewoners?  

Omdat we met zo veel mensen zijn, hebben we ook veel verschillende hobby’s. De belangrijkste zijn: 

koken (we geven hier ook kooklessen), wandelen, sporten en klussen. We hebben een hoop handige 

klussers en tuinmannen in huis! 

Wat is het meest spannende dat jullie ooit hebt gedaan? 

In 2019 zijn we deze locatie pas begonnen. De verhuizingen, verbouwingen en kennismaking met 

elkaar was super spannend! 

Wat wilde je zelf als kind graag worden? 

Schrijfster of juf… gelukkig ben je het als begeleider allemaal een beetje.  

Wat is jullie favoriete eten? 

Ons leukste menu is zelfgemaakte kipnuggets met verse frites en salade. 

Wat geeft jullie kracht? 

Gezelligheid in en om het huis. Samen kunnen we meer! 

Wat is jullie wens voor de buurt? 

Dat we het komende najaar weer leuke dingen kunnen organiseren. 

 


