
 
 

   Burenverbinder in Beeld     

 

 
 
 
Henk Mos, wonende op de Botterwijnseweg, sloot zich in april 2020 aan als Burenverbinder. De noodzaak van goed 
contact met de buren kwam tijdens de Corona periode duidelijk naar voren en was voor Henk aanleiding om zich bij 
Buurten met Buren aan te melden als Burenverbinder. Lees hieronder zijn antwoorden op de vragen. 
 
Waarom Burenverbinder? 
Vanwege corona was ik al doende om in elke straat een contact persoon te krijgen. Hierop besloot ik mij aan te 
melden bij Buurten met Buren. 
 
Wat vind je het leuke aan je buurt? 
Omdat ik er nog niet zo heel lang woon en als gevolg van corona moet ik nog veel ontdekken maar wat het wonen 
betreft, heerlijk.  
 
Vertel iets over jezelf wat weinig mensen weten. 
Ik vind het leuk om dingen te organiseren op de achtergrond. 
 

Wat is je favoriete liedje en waarom? 

Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels, gewoon jeugd sentiment en ik heb daar gewerkt. 

 

 

Heb je een hobby en wat is dat dan? 

Vliegvissen doe ik graag in Duitsland. Daarnaast wandel ik veel met de hond rond de Sijsjesberg. Fietsen en tuinieren 

doe ik ook graag. 

 

Wat is het meest spannende wat je ooit hebt gedaan? 

De Hochalmspitze beklommen in Oostenrijk ( 3600mtr) was een behoorlijke uitdaging. 

 



Wat wilde je als kind vroeger worden? 

Boswachter zijn leek me altijd een machtig beroep. 

 

Wat is jouw wens voor je buurt? 

Meer samenhang en verhogen van het sociale gevoel. Daarom heb ik me ook aangemeld als Burenverbinder. 


