
 
 

   Burenverbinder in Beeld   
 

 
 
 
Cees is Burenverbinder van het 1e uur. In 2019 startte hij in zijn buurt ’De Hange’. Klarine kwam hem in 2020 
vergezellen. Beide zijn woonachtig op de Vijfhoekstraat. We hebben hen een aantal vragen gesteld om ze beter te 
leren kennen. 
 
Waarom Burenverbinder? 
Cees: ” Ik vind het om als buren contact met elkaar te hebben. Ken je elkaar, kun je meer van elkaar hebben en 
makkelijker hulp aanbieden en/of aannemen. Je hebt elkaar nodig, beter een goede buur dan een verre vriend”. 
Klarine: “Cees had mij gevraagd en ik vind het een mooi initiatief. Ik hoop met behulp van mijn creativiteit een 
positieve inbreng te kunnen leveren”. 
 
 
Wat vind je het leuke aan je buurt? 
Beiden vinden de knusse sfeer van het oude dorp met verschillende soorten woningen, de mix van jonge en oudere 
bewoners, echte Huizers en de bewoners die vanuit de stad komen prettig. 
 
Wat is je beste eigenschap en eventueel je slechtste? 
Cees: “Ik ben wat ongeduldig, wil alles vlug” en:  “Ik hou van mensen en doe graag iets voor een ander die iets nodig 
heeft”. 
Klarine: “Ik bedenk graag creatieve oplossingen en zie er overal de schoonheid van in”.  
 
Wat is je favoriete liedje en waarom? 
Van Klarine is dit ‘Better together’ van Jack Johnson. “We draaiden deze cd tijdens een tour met 2 vriendinnen in een 
oud T2 busje. Lekker toeren met mijn beste vriendinnen langs dijkjes en mooie kleine dorpjes”. ‘s Avonds belandden 
ze in een dorpscafé, hebben muziek gemaakt en wijn gedronken en later de sleutel van de hotelkamer gekregen 
zodat ze niet in het koude busje hoefden te slapen. 
Als Cees een Nederlandstalig liedje zou moeten kiezen is dat “Kleine jongen” van André Hazes. Vooral om de zin: 

“Kleine jongen, op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht”. Cees zou graag willen dat het 

anders zou zijn. 



 

Heb je hobby's? 

Klarine schildert en heeft sinds een jaar met een klein groepje les in ‘t Atelier in Blaricum. Cees heeft genoeg hobby’s 

vindt hij zelf: diaconaal werk voor zijn kerk, wielrennen, reizen, vogels kijken en vindt bijna alle sporten leuk. 

 

Wat is het spannendste dat je ooit hebt gedaan? 

Klarine: “Ik heb samen met een vriendin en onze kinderen een zeilreis gemaakt in Kroatië, we hadden geen 

zeilervaring. We hebben toen een verschrikkelijk storm gehad. Gelukkig hadden we een ervaren schipper mee, maar 

we moesten zelf ook aan de bak, en onze kids natuurlijk goed in gaten houden.  Ik zou het graag nog eens over 

doen!“. 

Cees : “Het meest spannende vond ik  ik paragliding”. 

 

Wat wilde je als kind later graag worden? 

Cees wilde graag boer worden, maar heeft zich bedacht: hij zou dan geen tijd meer hebben gehad om te sporten en 

op vakantie te gaan. Klarine had kunstschilderes of reisleidster willen worden. 

 

Wat is je favoriete eten? 

Voor Cees (“Als het gewoon eten moet zijn”): macaroni met een pittige worst. Klarine lust alles (“Dat is mijn 

probleem…). 

 

Wat geeft jou kracht? 

Klarine: “Mijn geloof! Ik ben Christelijk opgevoed en put hier veel hoop en kracht uit en geloof dat de liefde het 

kwade altijd zal overwinnen“. 

Cees: “Als ik een doel heb laat ik niet gauw los, als ik ergens aan begin ga ik heel lang door”. 

 

Wat is jouw wens voor je buurt? 

Klarine: “Dat iedereen hier heerlijk mag wonen en zich veilig en welkom mag voelen. Dat we naar elkaar omkijken en 

waar nodig elkaar een helpende hand bieden”. 

Cees: “Mijn grote wens is dat er meer saamhorigheid ontstaat en we veel gezellige momenten met elkaar zullen 

beleven”.  


